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Kerkdienst zondag 15 februari 
Op deze laatste zondag, voordat we de 40dagentijd ingaan, is de vraag: Welke 
kant ga jij op? We verdiepen ons in de zaligspreking uit Matteüs 5: “Gelukkig de 
zachtmoedigen, zij zullen de aarde bezitten” en we horen uit Deuteronomium 30: 
‘Je staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor 
het leven!’ Welke weg gaan wij met God, met onze medemens en deze aarde? 
Omdat Jan van Manen  er 25 januari niet bij kon zijn, zal hij in deze dienst worden 
bevestigd als ouderling-kerkrentmeester.  
Voor de kinderen is er een lange kindernevendienst. Zij gaan aan de slag met 
sterke beelden van de liefde (Hooglied 8). Dit is een mooie link met 

Valentijnsdag    . Ze komen terug in de kerk bij de zegen en laten dan zien, wat 

ze gedaan hebben. 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar Eveliene Timmer, De Kweek 10. 
 
Noodhulp voor vluchteling uit Soedan  
In april 2023 brak een burgeroorlog uit in 
Soedan. Een vergeten ramp. Volgens de VN 
de grootste ter wereld. Honderdduizenden 
mensen zijn sindsdien omgekomen. Zeker 
25 miljoen mensen worstelen om iedere dag 
te overleven. Meer dan 10 miljoen 
Soedanezen zijn op de vlucht in eigen land 
en 4 miljoen zijn naar het buitenland 
gevlucht. Via haar internationale kerkelijke 
netwerk biedt Kerk in Actie hulp aan Soedanese vluchtelingen.  
In Soedan krijgen vluchtelingen schoon drinkwater. Waar nog geen waterputten 
zijn, brengen vrachtauto’s water dat men opslaat in waterzakken. Ieder gezin krijgt 
een jerrycan, emmer, zeep en waspoeder. Er worden wc's geplaatst en plekken 
om je handen te wassen. Ook krijgen mensen voorlichting hoe ze ziektes kunnen 
voorkomen. In buurland Zuid-Soedan krijgen vluchtelingen via de Lutherse 
Wereldfederatie drinkwater, wc’s, kleding, keukengerei, zeep, wasmiddel en geld 
voor voedsel. Ouders en kinderen leren alert te zijn op kinderhandel. 
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Opvangcentra bieden kinderen sport, spel, onderwijs en 
traumahulp. Kerk in Actie steunt via het programma 
Noodhulp het noodhulpwerk van organisaties in Soedan en 
Zuid-Soedan en waar ook ter wereld.  

Geef via de collecte of maak je bijdrage over op NL 14 RABO 0395 1389 06 t.n.v. 
Diaconie Prot. Gem. Veenendaal o.v.v. Noodhulp Soedan. Bedankt voor je gift. 
Lees meer op: www.kerkinactie.nl/soedan. Help je mee om deze collecte tot 
een succes te maken? 
 
Aswoensdag 
Woensdag 18 februari, Aswoensdag, start de 40 
dagentijd. We gaan op weg naar Pasen. Traditioneel zijn 
de 40 dagen een tijd van bezinning en vasten. Wil jij op 
weg naar Pasen bewust stilstaan en je laten inspireren? 
Kom dan op Aswoensdag naar de viering in de Petrakerk. 
Naast muziek, gebed en meditatief moment, kun je een askruisje ontvangen als 
teken dat jij meedoet op weg naar Pasen. Dit is tegelijkertijd de start van de 
Vastenactie in de Petrakerk. Het doel is geld inzamelen voor de Stadsakkers.  
De viering is van 19.30-20.00 uur in de Petrakerk. Je bent van harte welkom! 
 

 
 
Actie kerkbalans 2026 
Inmiddels ligt de actie Kerkbalans achter ons en kunnen wij meer dan tevreden 
zijn over de uitvoering en het behaalde resultaat. Evenals vorig jaar hebben wij 
de enveloppen niet meer bij u opgehaald, mede daardoor was de organisatie van 
de actie eenvoudiger en kon deze efficiënt worden uitgevoerd. 
En dan de opbrengst. Er is voor een bedrag van circa € 565.000 toegezegd voor 
2026. De gemiddelde toezegging is met ongeveer 4,5% toegenomen, variërend 

http://www.kerkinactie.nl/soedan
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van enkele tientjes tot bij sommigen zelfs tientallen procenten erbij, dat is heel 
mooi om vast te stellen. 
Uiteindelijk werd er vorig jaar € 557.350 aan vrijwillige bijdragen ontvangen. Naast 
de afname van het aantal gemeenteleden door diverse oorzaken, zijn er ook 
afgelopen jaar nieuw-ingeschrevenen bijgekomen! Alles overziend ligt het door u 
allen toegezegde bedrag voor de vrijwillige bijdrage ruim boven het bedrag van 
onze begroting voor 2026 (€ 541.000,00). 
Wel blijft er zorg over de gehele exploitatie van 2026, die volgens verwachting 
nog steeds negatief kan uitpakken. Deze begroting is in te zien via onze website: 
www.pkn-veenendaal.nl of bij het kerkelijk bureau. 
Het College van Kerkrentmeesters beraadt zich dan ook nog wel op mogelijke 
verdere acties. Voor dit moment willen wij u maar ook jou heel erg bedanken voor 
deze financiële bijdragen. Ook willen wij nadrukkelijk alle vrijwilligers bedanken 
voor de geleverde inzet. 
College van Kerkrentmeesters 
 
Trefpunt in ere hersteld 
Afgelopen dinsdag heeft de Klusploeg het Trefpunt 
logo geïnstalleerd boven de onderdoorgang vanaf 
de Dennenlaan. Dit logo stamt van het originele 
Trefpunt gebouw (1953). Op deze foto van Peter 
Doolaard is het nog zichtbaar tijdens de bouw van 
de Petrakerk. 
De architect van de Petrakerk, David Zuiderhoek, 
verving de puntgevel met een rechthoekige gevel 
en daarmee verdween het logo in de opslag. Bij 
een recente opruimactie kwam het weer een keer 
tevoorschijn en besloten we om het in ere te 
herstellen. De ’t van ’t Trefpunt is helaas verloren 
gegaan. Firma Doornebal heeft het logo opgeknapt en van een nieuwe lichtgrijze 
kleur voorzien. Volgende week installeren we nog een (led) lichtbalk zodat het 
logo ook ’s avonds goed te zien is. 
 

 

http://www.pkn-veenendaal.nl/
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Herinrichting liturgisch centrum 
Lees hier meer over in de bijlage. 
 
Startzondag… nu al? 
Ja, het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is het september. Om een leuk 
programma in elkaar te zetten voor de startzondag op 20 september is het goed 
daar tijdig mee te beginnen. We zijn op zoek naar een aantal gemeenteleden die 
willen meedenken. Vind je dat leuk? Laat het mij dan even weten. Ik zie uit naar 
je reactie! 
Carla van Maasakkers, scriba 
 
Kijkcijfers zondag 8 februari 2026 
Direct: 93 Opname: 74 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook 
te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest 

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl. 

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de  
digitale nieuwsbrief. 

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op 
www.kerkdienstgemist.nl.  

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk 
woensdag a.s. worden verstuurd naar 

zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl. 
 

 

http://www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl
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De herinrichting van het liturgisch centrum in de Petrakerk 
Vanaf het ontstaan van de wijkgemeente ZuidWest, is er gepraat over de inrichting van de 
Petrakerk. Een verandering van de kerkzaal met het liturgisch centrum is echter nooit 
doorgevoerd. 
 
De werkgroep Eredienst houdt zich onder andere bezig met het vormgeven aan 
verbindend vieren. De inrichting van het liturgisch centrum is hiervan een onderdeel. 
Daarom heeft de wijkkerkenraad in maart 2024 aan de werkgroep de opdracht gegeven 
om een voorstel te maken met betrekking tot de inrichting van het liturgisch centrum. Alles 
wat op dat moment al gezegd en geschreven was is als input door de werkgroep 
meegenomen bij de discussies rond de inrichting van het liturgisch centrum. Ook zijn alle 
werkgroepen en commissies die een relatie hebben met de inrichting bij het 
besluitvormingsproces betrokken geweest. Daardoor heeft het tot eind mei 2025 geduurd 
voordat het voorstel van de werkgroep in de wijkkerkenraad behandeld werd. 
 
Waar hebben we het over 
Liturgie is het geheel van voorgeschreven gebeden, ceremoniën en handelingen dat van 
belang is in eredienst. Het liturgisch centrum is de centrale plaats in de kerk tijdens de 
eredienst. Daar kan de gemeente de voorganger en andere medewerkers aan de dienst 
goed zien. En daar krijgen de belangrijkste liturgische voorwerpen een plek. 
De inrichting van het liturgisch centrum gaat niet over de vorm van de liturgie zelf, maar 
over de ruimte en de voorwerpen waarmee de liturgie gevierd wordt. De inrichting van een 
kerk is eigenlijk net als thuis. De inrichting bepaalt hoe je leeft. Woon je tussen de 
boekenkasten of hangt er een levensgrote screen in de woonkamer? Staat de eettafel in 
het midden of vult de hangbank het grootste deel van de ruimte? 
De inrichting laat zien wat een gemeente belangrijk vindt in hun vieringen, hun gemeente 
zijn. Verbinding vinden wij als gemeente ZuidWest belangrijk. De vraag is dus: ‘Hoe 
ondersteunt de inrichting van het liturgisch centrum ons verlangen naar verbindend vieren? 
 
Het voorstel 
Het voorstel dat de werkgroep Eredienst eind mei 2025 aan de wijkkerkenraad heeft 
aangeboden bevatte twee mogelijkheden van herinrichten:  
1. Deze mogelijkheid is gebaseerd op de wens die al in 2018 is uitgesproken; een 

ontmoetingskerk, waarbij mensen elkaar ook echt (fysiek) zien en samen kerk kunnen 
zijn. Wij hebben documenten, die toen opgesteld zijn over de inrichting, bekeken. De 
gedachten verwoord in die documenten, zijn nog steeds van grote waarde. Het 
realiseren van deze mogelijkheid betekent  een andere opstelling van het liturgisch 
centrum, meer centraal in de kerk, met daar omheen een opstelling van de zitplaatsen, 
Deze mogelijkheid  had de voorkeur van de werkgroep omdat deze opstelling  aansluit 
bij de visie van verbindend vieren. Aan de wijkkerkenraad is gevraagd om de mogelijke 
realisatie nogmaals te verkennen. In Samen Eén van 31 oktober 2025 was te lezen dat 
er tijdens een verkennend gesprek met iemand van de Stichting Behoud 
Kerkgebouwen deze mogelijkheid om het liturgisch centrum  her in te richten is 
meegenomen. Omdat dit in de tijd kan leiden tot een langdurig traject is in de 
wijkkerkenraadsvergadering van 2 oktober 2025 besloten alvast aan de slag te gaan 
met mogelijkheid twee van inrichten, zoals hieronder beschreven. 

2. Mogelijkheid twee is meer pragmatisch. Deze neemt als uitgangspunt de inrichting van 
het liturgisch centrum zoals dat nu in de Petrakerk aanwezig is. Aan de hand van onder 
meer de onderwerpen liturgische tafel, avondmaal, doop en overlijden, hebben we 
besproken wat volgens ons de gewenste inrichting van het huidige liturgisch centrum 
zou moeten zijn. Dat heeft geleid tot het voorstellen  van aanpassingen die ertoe leiden 
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dat duidelijk zichtbaar wordt dat wij als gemeente verbinding belangrijk vinden in de 
vieringen 

 
Eerste veranderingen en communicatie 
Na de vraag van de kerkenraad om aan de slag te gaan met de uitwerking van mogelijkheid 
twee, heeft de werkgroep Eredienst een plan gemaakt, waarin beschreven staat hoe de 
veranderingen, waarin verbondenheid centraal staat, stapsgewijs kunnen worden 
doorgevoerd. Daarbij is ook een aantal praktisch zaken bekeken. Eerste onderdeel van dat 
plan is communicatie naar de gemeenteleden. Dit schrijven is hiervan een onderdeel. Eind 
februari willen we twee veranderingen realiseren: 
1. De aankleding van de liturgische tafel. 
2. Wijziging looprichting voorganger, ouderling en diaken einde dienst. 
 
De aankleding van de liturgische tafel 
Uitgangspunt is de tafel zo leeg mogelijk te laten zodat aandacht wordt gevestigd op 
objecten die belangrijk zijn: 
- De bijbel, Gods woord dat verkondigd wordt; 
- Het Antependium met de kleur van het kerkelijk jaar; 
- Een Avondmaal stel, dat ons verbindt met het sacrament Avondmaal; 
- Een collectezak, die ons bewust maakt van de diaconale taak; 
- Bij de korte kindernevendienst de lantaarn die aan de paaskaars wordt aangestoken 

en een lage standaard voor prentenbijbel. Dit als symbool van verbondenheid met de 
jeugd. 

 
Verder wordt ervoor gezorgd dat de lezenaar voor de bijbel een gewenste hoogte heeft en 
de liturgische tafel goed verplaatsbaar is. 
 
Wijziging looprichting voorganger, ouderling en diaken einde dienst 
Na de dienst gaan predikant, ouderling van dienst en diaken van dienst  door het 
middenpad langs het stilte centrum naar de uitgang. Door zo te lopen wordt de onderlinge 
verbondenheid meer zichtbaar dan wanneer via de ‘avondmaalsgang’ aan de rechterkant 
naar de uitgang wordt gelopen. 
 
Tot slot 
Als u vragen heeft over de veranderingen in het liturgisch centrum, neem dan gerust 
contact op. Dat kan via mail of telefonisch. Uw mail kunt u richten aan zw-ouderling-
vz2@pkn-veenendaal.nl. Telefonisch kan u contact opnemen via 06-83 83 20 45. We 
horen graag van u als gemeente, als deze eerste veranderingen zijn doorgevoerd, hoe u 
dit beleeft. 
 
Vervolgens wordt er nagedacht over welk doopvont bij/op het liturgisch centrum komt en 
het plaatsen van de gedenkstenen en de gedenkhoek. Ook buigen we ons nog over de 
vraag: ‘Wat te doen met de verschillende liturgische voorwerpen uit onze kerken 
(Petrakerk, Burgkerk, De Goede Reede) die nu geen plek meer hebben, zoals oude 
kanselbijbel, doopboek of kaarsenstandaard.’ Hoe kunnen die voorwerpen een zichtbare 
plek krijgen in één van de kerkelijke ruimtes? Als u ideeën hiervoor heeft, horen wij dat als 
werkgroep het graag. 
Namens de werkgroep Eredienst, Peter Pottjewijd (voorzitter) 

mailto:zw-ouderling-vz2@pkn-veenendaal.nl
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